Programma Vorming en Toerusting
Protestantse Gemeente Kampen en
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Kijk! Laat je verrassen door het
werk van Gods Geest



De illustratie op de voorzijde toont een vlamvormig symbool in levendige kleuren,
dat de veelzijdige werking van Gods Geest uitbeeldt.

De witte lijn die door het symbool loopt, verwijst naar de Heilige Geest als een duif,
terwijl de vlam de vurigheid van de Geest symboliseert.

De druppel staat voor het levengevende water en de kleurigheid representeert zowel
de creativiteit van de Schepper als de veelkleurigheid van de schepping en de kerk.



INLEIDING

Voor u ligt het nieuwe programma van de commissie Vorming en Toerusting van de
Protestantse Gemeente Kampen en De Bron in lJsselmuiden. In het seizoen 2025-
2026 wordt weer een breed scala van activiteiten aangeboden.

Op de voorkant prijkt de titel: ‘Kijk! Laat je verrassen door het werk van
Gods Geest.” Die titel is afgeleid van het jaarthema van de Protestantse Kerk in
Nederland. Het jaarthema daagt gemeenten uit om bewust aandacht te schenken
aan de onverwachte manieren waarop de Geest zich manifesteert, zowel binnen als
buiten de kerkmuren. Het stimuleert gemeenteleden om ontvankelijk te zijn voor
Gods aanwezigheid in het alledaagse en te herkennen hoe de Geest werkt.

Bij een dergelijk thema sluiten wij graag aan. Er zijn activiteiten die gericht
zijn op de relatie met God. Uiteenlopende vormen van meditatie en inspirerende
teksten kunnen ons helpen onze ziel tot God te wenden. Bijbelstudieavonden en
avonden over Bijbelse thema’s kunnen ons gebed en onze aanbidding aanwakkeren
door ons meer van God te laten zien. Daarnaast zijn er activiteiten waar ons
praktische handelen, onze omgang met de schepping, centraal staat.

Voor wie geinteresseerd is in film, literatuur, kunst en (lokale)
kerkgeschiedenis biedt het programma eveneens diverse mogelijkheden.

Dit seizoen werken we weer samen met de Vereniging van Vrijzinnigen
Kampen-Noordoostpolder. Tot de inleiders horen bovendien mensen uit weer
andere geloofsgemeenschappen. Wij zijn blij met deze samenwerkingen en hopen in
de toekomst nog meer connecties te kunnen leggen.

De activiteiten van de commissie Vorming en Toerusting zijn nadrukkelijk
bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor de aangeboden activiteiten. U
hoeft dus geen lid te zijn van de Protestantse Kerk in Nederland om mee te doen.
Wees welkom!

In januari 2026 vullen wij ons activiteitenaanbod nog aan. De gesprekken
met een aantal inleiders hebben we nu nog niet kunnen afronden.

Ten slotte staan wij als commissie open voor nieuwe ideeén en nieuwe
leden. Zit het onderwerp waarover u een lezing wilt horen er niet bij? Tip ons dan!

Veel nieuwe inspiratie gewenst voor het komende seizoen en hopelijk tot ziens bij
onze activiteiten!



OVERZICHT ACTIVITEITEN

datum activiteit Inleider
25-09-2025 | Geloof en politiek, 10x Ds. Wilbert Dekker
30-09-2025 | Als een bekende uit het leven stapt Hanneke Schaap-Jonker en
Judith van Olst
02-10-2025 | Christelijke meditatie, 6x Ans Tuitel en Ingrid van de
Berg
09-10-2025 | De geloofsbelijdenis van Nicea Dr. Jan Dirk Wassenaar
14-10-2025 | Het lieve lijf, 3x Ds. Lex Boot en Karin de
Lange
16-10-2025 | Kampen als theologiestad Prof. dr. George Harinck
12-11-2025 Rome, stad van kerken, kunst en Bert Oude Kotte
katholicisme 2x
13-11-2025 | Eindtijdverwachtingen: ‘Wanneer Jezus Dr. Bert van Veluw
terugkomt...’
19-11-2025 | Film: No Other Land
27-11-2025 | Geestspraak Prof. Dr. H. van den Belt
13-01-2026 | Beroemde bekeringen, 3x Ds. Wilbert Dekker en
Mirjam Hofman
14-01-2026 | De schilderkunst in Italié (1280-1430), 2x | Pieter Treep
22-01-2026 | Eénheid van de gelovigen — ook van de Ds. G. de Fijter
kerken
03-02-2026 De imitatie van Christus, 2x Hans Voerman
11-02-2026 | Tot de dood (of het leven?) ons scheidt Mevr. Mintje Groot
Nibbelink
04-03-2026 | Hoe leef ik groen en gelovig Corinne Groenendijk
06-03-2026 | Meditatie in beweging, 4x Els Lagerwey
10-03-2026 | Leeskring: God en de economie, 3x Ds. Wilbert Dekker
18-03-2026 | Ontmoetingen met Lucas Rijneveld, 2x Elsje Frouws
18-03-2026 | Rembrandts eigen geloofsverhaal Ds. K. Sluiter
25-03-2026 | Film: The Biggest Little Farm
01-04-2026 | Jezus’ kruisdood in beeldspraak Dr. Bert van Veluw
04-04-2026 | Meditatieve wandeling Henk Riezebos
18-04-2026 | Zandverhalen in Elburg Ds. Lieke van Houte
25-04-2026 | Verwondertocht langs het Reevediep Willem Legemaat




OPGAVE

Het is de bedoeling dat u zich voor een activiteit aanmeldt bij de contactpersoon, die
bij de beschrijving van de activiteit vermeld staat. Dit kan telefonisch of per e-mail.

Wanneer u zich opgeeft, weten we of er voldoende deelnemers zijn om de
activiteit door te laten gaan. Ook kunnen we u tijdig informeren over eventuele
veranderingen m.b.t. datum, tijd of locatie. We zien uw aanmelding graag zo
spoedig mogelijk tegemoet.

Bij een aantal activiteiten wordt een financiéle bijdrage gevraagd. U kunt
deze bij de contactpersoon van de activiteit voldoen, of het bedrag overmaken via
het volgende rekeningnummer: NL12 RABO 0373 7413 24 t.n.v. CVK Prot. Gem.
Kampen inzake Vorming en Toerusting.

COMMISSIELEDEN
Janna Bakering, vz. jbakering@home.nl 06-10244986
vacature, secr.
Henk Riezebos, penn. | henk.riezebos@openhofkampen.nl 06-15259861
Greetje Duitman greetjeduitman@hotmail.com 038-3446373
Gerhanne van Dijk gerhannevandijk@hotmail.com 038-3377247
Alex van den Bos avdbos65@gmail.com 038-3312514
Mirjam Hofman mirjam.hofman@westerkerkkampen.nl | 06-50630751
Jan Erik Huls janerik.huls@broederkerkkampen.nl 06-27179313

LOCATIES

Broederkerk Broederstraat 16, 8261 GP Kampen
Buitenkerk Buiten Nieuwstraat 101, 8261 AT Kampen
De Bron Dijkgraafstraat 4, 8271 BB lJsselmuiden
De Levensbron Vloeddijk 62, 8261 GD Kampen
Molen D’Olde Zwarver | lsseldijk 92, 8261 LM Kampen
Open Hof Lelystraat 49, 8265 BB Kampen
Sint-Lambertuskerk Dorpsweg 13, 8274 AD Wilsum
Westerkerk Wilhelminalaan 97, 8262 DC Kampen
Zandverhalen in Elburg | J.P. Broekhovenstraat 9-11, 8081 HB Elburg
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GELOOF EN POLITIEK

In tien avonden verdiepen we ons in Bijbelgedeelten met als thema ‘Geloof en
politiek’.

Wat hebben die twee eigenlijk met elkaar te maken? We bekijken dit voor de kerst
vanuit het Oude Testament, en lezen teksten over leiderschap en koningschap, zoals
1 Samuél 8, 2 Samuél 7 en Jesaja 45.

Na de kerst lezen we teksten uit het Nieuwe Testament, zoals Romeinen 13 en
Openbaring 13. Het gaat om vragen als: wat is goed bestuur? Wat wordt van een
koning verwacht? Hoe moet een land geregeerd worden? Door goed te kijken naar
Bijbelteksten over dit thema, krijgen we ook handvatten om de politieke situatie in
onze tijd scherper te zien, zowel in Nederland als in de wereldpolitiek.

Data : 25-09, 09-10, 06-11, 20-11, 04-12-2025;
15-01, 29-01, 12-02, 26-02, 12-03-2026

Tijd :19.30-21.30 uur

Locatie : Westerkerk

Inleider : Ds. Wilbert Dekker

Contactpersoon : Mirjam Hofman, 06-50630751,
mirjam.hofman@westerkerkkampen.nl
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ALS EEN BEKENDE UIT HET LEVEN STAPT

Wat als iemand die je kent uit het leven stapt?
Soms zijn er signalen. Maar het kan ook heel onverwachts.
Waarom zou iemand dat doen, of waarom juist niet?

Over dit gevoelige onderwerp hopen Hanneke Schaap-Jonker en Judith van Olst een
avond te verzorgen. Hanneke is hoogleraar klinische godsdienstpsychologie en rector
van het Kennisinstituut christelijke ggz, Judith is verpleegkundig specialist io bij
Dimence en gespecialiseerd in suicidaliteit.

Aan de orde komt wat suicidaliteit is en hoe je het psychologisch gezien kunt
begrijpen. Daarnaast is er rouw na suicide en worden concrete handvatten geboden:
wat kun je doen als omgeving, wanneer er sprake is van suicidaliteit of na suicide?

Datum : 30 september 2025

Tijd : 20.00 uur

Locatie : Westerkerk

Inleider : Hanneke Schaap-Jonker en Judith van Olst

Contactpersoon : Alex van den Bos, 038-3312514, avdbos65@gmail.com
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CHRISTELIUKE MEDITATIE

In onze nogal opgejaagde tijd zoeken mensen naar verstilling en naar een weg van
'het hoofd naar het hart'. Vormen van mindfulness of oosterse meditatie zijn
populair. De christelijke traditie heeft ook (eeuwenoude) meditatieve wegen in zich
en wordt vandaag de dag weer volop beoefend. Ze verbinden ons met ieders
persoonlijke spirituele weg en omgang met God.

Dit seizoen zullen we weer verschillende vormen van meditaties beoefenen aan de
hand van de Kleine gids voor christelijke meditatie van Lex Boot. De avonden zijn een
gezamenlijke activiteit van de Commissie Vorming en Toerusting en de Vereniging
van Vrijzinnigen Kampen-Noordoostpolder en worden in De Levensbron gehouden.

Er kunnen deelnemers aansluiten tot maximaal 12 personen. We hebben ervaren dat
i.v.m. persoonlijk delen en vertrouwdheid met de groep, het wenselijk is als
deelnemers de cyclus meedoen. Tussentijdse instroom is mogelijk.

Data :02-10, 06-11, 11-12-2025;
08-01, 05-02, 05-03-2026

Tijd :19.30 uur-20.45 uur

Locatie : De Levensbron

Inleiders : Ans Tuitel en Ingrid van de Berg

Contactpersoon : montagne0l@live.nl, of Henk Riezebos, 06-15259861,
henk.riezebos@openhofkampen.nl
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DE GELOOFSBELIJDENIS VAN NICEA

Dit jaar is en wordt het Concilie van Nicea van 325 herdacht. Die kerkvergadering,
waaraan honderden bisschoppen deelnamen, vond plaats in wat nu het Turkse stadje
Iznik is. De bijeenkomst was uitgeroepen door Constantijn, toentertijd keizer van het
Romeinse Rijk. Hij was alleenheerser over het Westen en het Oosten. Kerk en staat
waren toen nog niet gescheiden.

Op het Concilie van Nicea werd de leer van de kerk vastgelegd, waarbij het vooral
over de positie van Jezus als de Zoon van God ging. Maar ook allerlei andere
kwesties, zoals het vaststellen van de Paasdatum, kwamen aan de orde.

Dr. Jan Dirk Wassenaar zal het een en ander over de achtergrond en de betekenis van
het concilie vertellen. Bijzondere aandacht zal hij besteden aan de Geloofsbelijdenis
van Nicea, die in 381 werd aangescherpt tot die van Nicea-Constantinopel. Daarbij zal
hij die vergelijken met de Apostolische Geloofsbelijdenis, die veel bekender is.

Datum : 9 oktober 2025

Tijd :19.30 uur

Locatie : Westerkerk

Inleider : Dr. Jan Dirk Wassenaar, predikant te Hellendoorn

Contactpersoon : Mirjam Hofman, 06-50630751,
mirjam.hofman@westerkerkkampen.nl
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HET LIEVE LUF

Lichamelijkheid in de christelijke traditie

Ons lichaam krijgt in de Bijbelse literatuur, vooral in de Tenach, een volwaardige
plek. Thema's als erotiek en seksualiteit worden zelfs onverhuld bezongen en
verhaald. Toch is het in de latere christelijke traditie naar de rand gedrukt en is een
gezonde omgang hiermee in de kerk zelfs behoorlijk ontspoord. Tot schade van de
kerk.

Nu is het ook een kwetsbaar thema. Een open gesprek hierover is vaak met aarzeling
omgeven, met schaamte soms, en niet altijd zonder pijn. Toch willen we in een
veilige en respectvolle sfeer dit thema verkennen. In het vertrouwen dat het licht van
ons geloof ook hierin ruimte kan geven voor ons leven vandaag. En trouwens: een
vrijmoedig gesprek hierover kan ook gewoon vrolijk en leuk zijn! De avonden
hebben een procesmatige opbouw waarin we steeds de grenzen van de groep zullen
bewaken.

Data: : 14 en 28 oktober, 4 november 2025

Tijd : 20.00 uur

Locatie : Open Hof

Inleider : Ds. Lex Boot en Karin de Lange, geestelijk verzorger

Contactpersoon :Janna Bakering, 06-10244986, jbakering@home.nl
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KAMPEN ALS THEOLOGIESTAD

In de gemeente Kampen werd in 1854 de theologische opleiding van de afgescheiden
of Christelijke Gereformeerde Kerk gevestigd. Sindsdien stond Kampen te boek als
een gereformeerd Jeruzalem. De Theologische School was echter niet alleen van
betekenis voor gereformeerden in ons land, maar ook voor de stad zelf.

In de lezing gaat de spreker in op de geschiedenis van de Theologische School, die in
1892 een van de opleidingen werd van de Gereformeerde Kerken in Nederland (de
andere opleiding was de Vrije Universiteit in Amsterdam). De Kamper opleiding werd
in 1936 omgedoopt tot Theologische Hogeschool.

Tijdens de Vrijmaking van 1944 en in volgende jaren scheurden de Gereformeerde
Kerken en kreeg Kampen twee Theologische Hogescholen.

De opleiding aan de Oudestraat ging in 2007 op in de Protestantse Theologische
Universiteit en werd verplaatst. De vrijgemaakte opleiding bleef tot 2024 in Kampen
gevestigd. Na 170 jaar is Kampen geen theologiestad meer.

Datum : 16 oktober 2025

Tijd : 20.00 uur

Locatie : Broederkerk

Inleider : Prof. dr. George Harinck, hoogleraar TUU

Contactpersoon : Greetje Duitman, 038-3446373, greetjeduitman@hotmail.com
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ROME, STAD VAN KERKEN, KUNST EN
KATHOLICISME

Rome telt meer dan 900 kerken, waarvan er meer dan 80 Santa Maria heten. De stad
heeft daarmee waarschijnlijk de hoogste ‘kerkdichtheid’ ter wereld. Bijna allemaal
zijn het rooms-katholieke kerken.

Op beide avonden worden voor de pauze de bouwvorm en inrichting van enkele van
de oudste christelijke kerken in Rome besproken, na de pauze enkele kunstwerken
die een Bijbelverhaal illustreren.

Zowel de kerken als de kunstwerken geven aanleiding om het ontstaan en de
ontwikkeling van typisch rooms-katholieke zaken als het pausdom, de
heiligenverering (met name de Mariaverering) en de relikwieénverering nader tegen
het licht te houden. Zo veel als mogelijk worden daarbij de Bijbelteksten aangehaald
die de basis vormen voor deze ontwikkelingen.

Datum :12 en 26 november 2025

Tijd :19.30-21.30 uur

Locatie : De Bron

Inleider : Bert Oude Kotte, gepensioneerd leraar Klassieke Talen

Contactpersoon : Greetje Duitman, 038-3446373, greetjeduitman@hotmail.com

12


mailto:greetjeduitman@hotmail.com

EINDTIUDVERWACHTINGEN
‘Wanneer Jezus terugkomt...’

Af en toe is dit een heel actueel thema. Ook nu weer met al die spanningen in het
Midden-Oosten en Iran. Of je hoort over een dominee in Amerika die het einde van
de wereld voorspelt. Ook in veel films en boeken gaat het over ‘Armageddon’ en zien
we ‘apocalyptische toestanden’.

Maar wat zegt de Bijbel eigenlijk over de laatste dingen (eschatologie)?

Op deze avond zal het 0.a. gaan over vragen als:
e  Wanneer komt Jezus terug?
e Komt Jezus één keer terug of twee keer?
e  Zal er een 1000-jarig rijk zijn, en wanneer dan?
e Wat zegt de Bijbel over wat men wel ‘de opname van de gemeente’ noemt?
e Watis de ‘grote verdrukking’?
e Watis ‘Armageddon’?
e Wat s precies het laatste oordeel?
e Hoe moet je het boek Openbaring lezen?
e  Wat is de antichrist?
e Wie of wat is het getal 666?

Datum : 13 november 2025

Tijd : 20.00 uur

Locatie : Westerkerk

Inleider : Dr. Bert van Veluw uit lJsselmuiden

Contactpersoon : Mirjam Hofman, 06-50630751,
mirjam.hofman@westerkerkkampen.nl
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NO OTHER

LAND

FILM: NO OTHER LAND

No Other Land volgt Basel Adra, een jonge Palestijnse activist die al sinds zijn jeugd
strijdt tegen de massale verdrijving van zijn gemeenschap door de Israélische
autoriteiten.

Hij documenteert de verwoesting van dorpen in zijn regio, waar Israélische soldaten
geleidelijk huizen slopen en bewoners verdrijven. Op een bepaald moment ontmoet
hij Yuval, een Israélische journalist, en er ontstaat een onwaarschijnlijke vriendschap
tussen hen.

Hoewel Yuval Basel steunt in zijn inspanningen, wordt hun band onder druk gezet
door de enorme ongelijkheid: Basel leeft onder militaire bezetting, terwijl Yuval vrij
en zonder beperkingen leeft.

Datum : 19 november 2025
Tijd :20.00 uur

Locatie : De Bron

Bijdrage 1 €5,-

Contactpersoon: Gerhanne van Dijk, 038-3377247, gerhannevandijk@hotmail.com
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GEESTSPRAAK

Naar aanleiding van zijn boek Geestspraak: Hoe we de Bijbel kunnen verstaan (2024)
komt prof. dr. H. (Henk) van den Belt met ons nadenken over het werk van de Heilige
Geest bij de totstandkoming van de Bijbel en gaat hij in op de vraag wat dat betekent
voor de uitleg en de toepassing van Gods Woord voor vandaag.

De Bijbelboeken zijn in heel andere contexten geschreven, toch hebben ze nog
steeds gezag. De Bijbel wordt ook verschillend uitgelegd en dat kan tot verwarring
leiden. Hoe kun je voorkomen dat de gezag van de Schrift wordt uitgehold terwijl je
toch maximaal rekening houdt met de gelaagdheid in de Bijbel en met de
verschillende contexten?

Datum : 27 november 2025

Tijd : 20.00 uur

Locatie : Broederkerk

Inleider : Prof. Dr. H. van den Belt

Contactpersoon :Jan Erik Huls, 06-27179313, janerik.huls@broederkerkkampen.nl
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BEROEMDE BEKERINGEN

Het is fascinerend als mensen van het ene op het andere moment veranderen: van
ongeloof tot geloof. Vaak gaat aan zo’n bekering heel wat vooraf, en komt er na zo’n
bekering ook nog een heel leven. Net als in eerdere jaren zullen we ook dit seizoen
kijken naar drie beroemde bekeringen.

Deze keer gaat het om Maarten Luther, Susanna Wesley en Isadc da Costa. Hun
bekering was uiteraard een persoonlijke ervaring, maar heeft ook duidelijk zichtbaar
veel betekend voor de wereld zoals we die nu kennen.

Ds. Wilbert Dekker en Mirjam Hofman nemen je mee in deze verhalen. Je hoeft de
eerdere avonden niet gevolgd te hebben om het toch mee te kunnen maken.

Data :13, 20 en 27 januari 2026

Tijd :20.00 uur

Locatie : Westerkerk

Inleiders : Ds. Wilbert Dekker en Mirjam Hofman
Contactpers. : Mirjam Hofman, 06-50630751,

mirjam.hofman@westerkerkkampen.nl
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DE SCHILDERKUNST IN ITALIE VAN 1280-1430
De overgang van middeleeuwen naar renaissance

Tussen 1280 en 1430 voltrekt zich in Italié de grootste revolutie uit de geschiedenis
van de schilderkunst. Mede op verzoek van kerken en kloosters gaan de
voorstellingen van plat naar perspectief, van statisch naar dynamisch, van
afstandelijk naar dichtbij. De status van schilders wijzigt van ambachtslieden naar
kunstenaars.

Het is de overgang naar de renaissance. Met Cimabue zitten we nog in de
middeleeuwen en 150 jaar later opent Masaccio de deuren naar de renaissance.

In deze periode willen kerken en kloosters steeds nieuwe Bijbelvertellingen op de
muren en een groeiend aantal talentvolle kunstenaars stuwt elkaar op tot grote
hoogte. De onderlinge concurrentie zorgt voor veel vernieuwingen.

Wat herkennen we op de veelal Bijbelse afbeeldingen en waar zien we die
veranderingen? Die vragen houden ons deze avond bezig.

Data : 14 en 28 januari 2026
Tijd :19.30-21.30 uur
Locatie : Open Hof

Inleider : Pieter Treep

Contactpersoon : Henk Riezebos, 06-15259861, henk.riezebos@openhofkampen.nl
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EENHEID VAN DE GELOVIGEN - OOK VAN DE
KERKEN

Wij zijn gewend geraakt aan het feit dat de kerk niet meer een ongedeelde kerk is.
Daarmee is niet zelden ook het besef verdwenen dat de kerk één is. Dit jaar (2025) is
het 1700 jaar geleden dat de geloofsbelijdenis van Nicea werd opgesteld. In het jaar
325 legde men vast: ‘Wij geloven één heilige, algemene, en apostolische kerk.’

De kerk is één, omdat er maar één Here Jezus Christus is. Hij is het hoofd van Zijn
lichaam, de kerk. Vanuit dit oogpunt bezien horen de eenheid en katholiciteit bij
elkaar.

In het Hogepriesterlijke gebed bidt Jezus ‘opdat zij allen één zullen zijn, zoals U,
Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal
geloven dat U Mij gezonden hebt’. Benadrukt wordt dus het belang van eenheid van
christenen als getuigenis voor de wereld. In 2019 hebben 40 kerken en
geloofsgemeenschappen in de Grote Kerk van Dordrecht uitgesproken zoveel
mogelijk samen te doen. Dat was een initiatief van de Nationale Synode nieuwe stijl.

Datum : 22 januari 2026

Tijd : 20.00 uur

Locatie : Broederkerk

Inleider : Ds. G. (Gerrit) de Fijter, emeritus predikant

Contactpersoon :Jan Erik Huls, 06-27179313, janerik.huls@broederkerkkampen.nl
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DE IMITATIE VAN CHRISTUS
Kan een 600 jaar oud boek ons anno 2026 inspireren?

Thomas Kempis schreef dit wereldberoemde boek in het Augustijnerklooster op de
‘Berg van de Heilige Agnes’ net buiten Zwolle. Tegenwoordig bekend als de
Agnietenberg. Naar men zegt is dit na de Bijbel het meest gelezen boek ter wereld.
Naast veel historische informatie bestaat het uit 114 korte meditaties, verdeeld over
4 delen.

Trouw noemt het een ‘zeshonderd jaar oud mystiek zelfhulpboek’ en ‘een innig,
diepgelovig werk dat een leven van nederigheid, eenvoud en berouw voorspiegelt.
[...] Je kunt je geen onmodieuzere inhoud voorstellen en toch spreekt het nog altijd
veel mensen aan’. Het Nederlands Dagblad spreekt van ‘een actueel middeleeuws
boek over lifestyle en God'.

Hans Voerman nodigt je uit om het samen te lezen, zodat we er samen over kunnen
nadenken en doorpraten.

Data :3 en 17 februari 2026
Tijd :20.00 uur

Locatie : Open Hof

Inleider : Hans Voerman

Contactpersoon :Janna Bakering, 06-10244986, jbakering@home.nl
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TOT DE DOOD (OF HET LEVEN?) ONS SCHEIDT

Een thema-avond over relatieproblemen, scheiding en verder gaan na een scheiding.

Een moeizame liefdesrelatie of een scheiding levert veel spanning, onzekerheid,
hoofdbrekers en verdriet op. Niet alleen voor de mensen zelf, ook voor hun kinderen,
families en hun netwerk.

Op deze interactieve avond, waarin veel ruimte is voor jullie vragen, uitwisseling
maar ook inzichtgevende reflecties, praten we over het thema relatie en scheiding.

Een aantal onderwerpen die aan bod komen:

Datum
Tijd
Locatie
Inleider

Aantrekkingskracht en aversie, hoe wat ooit leuk was soms heel vervelend
wordt;

Momenten waarop liefdesrelaties onder druk kunnen staan;

Gemak en ongemak om over relatieproblemen te praten;

Het emotionele en praktische proces van scheiding;

De positie van kinderen bij scheiding;

De rol van het netwerk en de kerk in een scheidingssituatie.

: 11 februari 2026

:19.45-21.30 uur

: De Bron

: Mevr. Mintje Groot Nibbelink, familiemediator en conflict
specialist

Contactpersoon : Gerhanne van Dijk, 038-3377247, gerhannevandijk@hotmail.com
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HOE LEEF IK GROEN EN GELOVIG
Franciscus inspireert

Dat duurzaam leven belangrijk is, weet ieder van ons. Maar hoe doe je dat vanuit je
geloof of inspiratie? Franciscus van Assisi nodigde uit tot kwetsbaar, betrokken,
vredevol, eenvoudig en vooral vreugdevol leven. Hij probeerde heel concreet het
voorbeeld van Jezus na te volgen. Wandelend met zijn broeders verwonderde hij zich
elke dag over het leven op deze mooie aarde.

Wij kunnen niet meer letterlijk terug naar de tijd van Jezus, nu de hele aarde door
ons als mensheid beinvioed wordt. Wel kunnen we zoals paus Franciscus schrijft
‘samen met alle mensen van goede wil werken aan een leven dat past binnen de
draagkracht van de aarde’.

Na de presentatie gaan we zelf aan het werk en verkennen we wat je eigen motivatie
is om te verduurzamen. We zullen ontdekken dat de bijbel verschillende visies heeft
op alle leven.

Datum : 4 maart 2026

Tijd :19.30-21.30 uur

Locatie : Open Hof

Inleider : Corinne Groenendijk, predikant en geestelijk begeleider

Contactpersoon :Janna Bakering, 06-10244986, jbakering@home.nl
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MEDITATIE IN BEWEGING

In de 40-dagentijd is er een mogelijkheid om op drie vrijdagen samen te dansen.
Terwijl buiten de natuur steeds meer tot bloei komt, keren we in de kerk naar binnen
en bezinnen we ons op de thema’s van deze weken voor Pasen. Een vierde keer
komen we samen na Pasen, na de opstanding, om deze cyclus dansend af te ronden.

Meditatieve dans is een vorm van bewegen waarbij beleving centraal staat, niet de
prestatie. We dansen thematisch, veelal in een kring rond een midden dat ook het
thema verbeeldt. De beweging van onze voeten kan ons ook innerlijk laten bewegen.
Passen zijn eenvoudig te leren.

We dansen op inspirerende muziek uit diverse muzikale tradities. Van verstillend en
ingetogen (vooral de eerste twee keren) naar uitbundiger na Pasen.

Weet je, ervaren of onervaren, welkom in de danskring!

Data : 6 en 20 maart, 3 en 17 april 2026
Tijd :10.00-11.30 uur

Locatie : Open Hof

Inleider : Els Lagerwey

Bijdrage : €15,- voor 4 ochtenden

Contactpersoon : Greetje Duitman, 038-3446373, greetjeduitman@hotmail.com of
Albertien Schut, 06-31920060
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LEESKRING: GOD EN DE ECONOMIE, GELOOF EN

GELD

‘It's the economy, stupid!” zei een Amerikaanse president. Het lijkt wel alsof de
economie een eigen weg gaat, en alsof de macht van het geld regeert in deze wereld.
Wat heeft die eigen wereld van de economie eigenlijk met ons geloof te maken? En
hoe verhoudt zich de macht van het geld tot de macht van God als bepalende kracht
in deze wereld?

Over deze vragen schreven Lans Bovenberg en Paul van Geest een intrigerend boek:
Kruis en munt: de raakvlakken van economie en theologie.

Van tevoren lees je ongeveer 40 bladzijden, zodat je goed mee kunt doen aan het
gesprek. In de drie gesprekken die we met elkaar houden, leer je de wereld van je
geloof, gebaseerd op de Bijbel, op een verrassende manier te verbinden met de
wereld van de economie en het geld zoals dat dagelijks in het nieuws te zien is.

Deze leeskring wordt speciaal aanbevolen voor twintigers en dertigers.

Data 110, 17 en 24 maart 2026
Tijd :20.00 uur

Locatie : Westerkerk

Inleider : Ds. Wilbert Dekker

Contactpersoon : Mirjam Hofman, 06-50630751,
mirjam.hofman@westerkerkkampen.nl
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MARIEKE
LUCAS
RIJNEVELD

KOMIJN

SPLIT

Ontmoetingen met Lucas Rijneveld

Begin 2022 stond de dichtbundel Komijnsplitsers van (Marieke) Lucas Rijneveld
wekenlang prominent in de Bestsellers Top 60 van de CPNB. De recensies waren dan
ook lovend:

‘Rijneveld beschrijft lankmoedig en virtuoos wat het is om geen vanzelfsprekende
plek in het leven te hebben, om niet per se te weten hoe een leven geleefd moet
worden. Dat dit pure schoonheid oplevert is onmiskenbaar troostrijk.” — Maria Barnas
in NRC

‘Deze dichtbundel heeft me werkelijk geen moment los gelaten. De woorden, de
woordbeelden, de herhalingen namen me op sleeptouw en toen ik het allerlaatste
gedicht had gelezen dacht ik alleen maar: ik hoop dat er nog heel lang, nog heel veel
van hem gaat uitkomen [...] Wat een ongelooflijk mooie bundel.” — Frits Spits in De
Taalstaat

In de bundel lezen we over de moedige en kwetsbare zoektocht van Rijneveld naar
wie hij is, en hoe de omgeving, wij, daarop reageert. We gaan twee ochtenden
samen gedichten lezen, kijken wat ze oproepen, en met elkaar erover in gesprek.

Data :11 en 18 maart 2026
Tijd :10.00-11.45 uur
Locatie : Open Hof

Inleider : Elsje Frouws
Bijdrage : €5,- voor de reader

Contactpersoon : Greetje Duitman, 038-3446373, greetjeduitman@hotmail.com
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REMBRANDTS EIGEN GELOOFSVERHAAL

Rembrandt neemt een eigen plaats in als het gaat over protestanten en hun beelden.
Zelf hoorde hij bij geen enkele kerk maar de Bijbel was voor hem een onuitputtelijke
inspiratiebron.

Hij toont zich een aandachtige en oplettende lezer; in zijn werk kiest hij als een
regisseur onverwachte invalshoeken en momentopnamen. De figuren in zijn werken
over het Oude en Nieuwe Testament lijken moeiteloos de alledaagse Amsterdamse
realiteit van Rembrandt binnen te lopen.

Zo komen de verhalen van de Bijbel ineens overrompelend dichtbij. De aartsvaders,
Jozef, David en de apostelen rondom Jezus zijn mensen zoals wij. Bij Rembrandt lijkt
een aparte religieuze bovenwereld afwezig te zijn; bij hem zien we een begin van de
‘ontmythologisering van het christelijk geloof’.

Datum : 18 maart 2026

Tijd :19.30-21.30 uur

Locatie : Open Hof

Inleider : Ds. K. Sluiter, emeritus predikant

Contactpersoon :Janna Bakering, 06-10244986, jbakering@home.nl
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~ Biggest little

FILM: THE BIGGEST LITTLE FARM

The Biggest Little Farm volgt twee dromers en hun geliefde hond, wanneer ze de
keuze maken om hun appartement in Los Angeles te verlaten. Ze trekken naar het
platteland om één van de meest markante boerderijen in zijn te soort te bouwen in
volledige harmonie met de natuur. De film volgt ze in de eerste tien jaar, om hun
utopie te creéren. Ze planten 10.000 bomen, telen honderden gewassen en houden
allerlei soorten dieren.

Datum : 25 maart 2026
Tijd : 20.00 uur
Locatie : De Bron
Bijdrage 1 €5,-

Contactpersoon : Gerhanne van Dijk, 038-3377247, gerhannevandijk@hotmail.com
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JEZUS’ KRUISDOOD IN BEELDSPRAAK

Wat is de betekenis van de kruisdood van Christus? Verzoening? Redding? Vrede?
Het valt op dat er in de theologie over de betekenis van Jezus’ kruisdood nooit een
dogma is geformuleerd. Ook in de Bijbel wordt daarover alleen in metaforen
gesproken.

Wat zijn metaforen en hoe werken ze? Daar zullen we het deze avond over hebben.

Ook hedendaagse metaforen kunnen helpen de betekenis van de kruisdood van
Jezus Christus te verstaan. De verlossing en verzoening door het kruis van Christus is
bijvoorbeeld te vergelijken met:

e deredding van mijnwerkers uit een ingestorte mijnschacht;

e de redding van de wereld van de winterkoude (film ‘Frozen’);

e dedirecteur van een kernreactor die zijn leven geeft.

En om enkele Bijbelse metaforen te noemen:
e het vrijkopen van slaven op de slavenmarkt;
e desstrijd op het slagveld;
e de genezing in het ziekenhuis.

Datum : 1 april 2026

Tijd : 20.00 uur (na de vesper)

Locatie : Westerkerk

Inleider : Dr. Bert van Veluw uit lJsselmuiden

Contactpersoon : Mirjam Hofman, 06-50630751,
mirjam.hofman@westerkerkkampen.nl
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MEDITATIEVE WANDELING OP STILLE ZATERDAG

Op Stille Zaterdag zoeken we de stilte van de natuur op.

We komen bijeen in de oudste kerk van Overijssel, de Sint-Lambertuskerk in Wilsum,
die al bijna 1000 jaar op deze plek staat.

Na een korte groepsmeditatie in de kerk gaan we in stilte wandelen langs de
uiterwaarden van de lssel, waar (hopelijk) de zeldzame kievitsbhloemen rond die
periode in bloei staan.

Op een aantal plekken staan we stil om iets over die plek te horen en om een
onderwerp ter overdenking mee te krijgen.

Datum : 4 april 2026
Tijd :11.00-13.00 uur
Locatie : verzamelen bij Sint-Lambertuskerk te Wilsum

Contactpersoon : Henk Riezebos, 06-15259861, henk.riezebos@gmail.com
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VERHALEN

ELBURG

ZANDVERHALEN IN ELBURG

Het grootste overdekte zandproject ter wereld, dat is ‘Zandverhalen in Elburg’.
Artiesten uit de hele wereld hebben veertien maanden gewerkt om Bijbelverhalen
uit te beelden in zand dat uit het Markermeer komt.

De beelden variéren van drie centimeter klein tot wel acht meter hoog. ‘Bijbelse
verhalen staan centraal’, vertelt Aad Peters, bedenker, eigenaar en organisator van
het project. ‘Niet alleen omdat deze verhalen nog niet op deze manier zijn uitgebeeld
in zand, maar ook omdat de Bijbel onderdeel is van onze cultuur.’

De expositie is een unieke combinatie van kunst, cultuur, historie en Bijbelverhalen.

Tijdens de wandeling door de enorme hallen met beelden, hoort u over een aantal
beelden meer.

Aanmelden is belangrijk i.v.m. vervoer.

Datum : 18 april 2026

Tijd :14.00 uur

Locatie : J.P. Broekhovenstraat 9-11, Elburg
Inleider : Ds. Lieke van Houte

Bijdrage : €10,-

Contactpersoon : Greetje Duitman, 038-3446373, greetjeduitman@hotmail.com
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VERWONDERTOCHT OP DE FIETS LANGS HET
REEVEDIEP
Met speciale aandacht voor vogels

Heeft onze hemelse Heer ons niet opgeroepen om op de vogels te letten (Matthels
6: 26-27)? Dat vooral om te beseffen dat we ons niet druk hoeven te maken over
eten.

Ook de afgelopen twee jaar hebben we al een paar keer zo’n prachtige fietstocht
kunnen doen. We hopen zaterdagochtend 25 april op goed weer en ook veel mooie
vogelsoorten, waaronder diverse zomervogels maar ook nog wel wat doortrekkers

Neem zo mogelijk een verrekijker en wat te drinken mee. We houden halverwege de
tocht een korte pauze.

Met een beetje geluk horen we deze bijzondere vogel en wie weet krijgen we hem
zelfs te zien.

Datum : 25 april 2026

Tijd: :9.00-12.00 uur

Locatie : vertrek- en eindpunt bij molen D’Olde Zwarver

Inleider : Willem Legemaat, adviseur milieu bij Waterschap Vechtstromen

Contactpersoon : Gerhanne van Dijk, 038-3377247, gerhannevandijk@hotmail.com
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2026

Vanaf januari 2026 kunt u nog een aantal activiteiten verwachten:

Dr. Pieter Rouwendal, universitair hoofddocent Historische Theologie en
docent Methodologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn, zal een
lezing houden over de uitverkiezing.

Ds. W. Polinder wil een toerustingavond geven over het vertellen van een
Bijbelverhaal. Hoe doe je dat, hoe bereid je je voor, wat zeg je en wat laat je
weg? Met name voor leiding van clubs, kindernevendienst en
zondagsschool.

Ds. Lex Boot gaat een avond verzorgen over Keltische spiritualiteit.

En er worden een aantal avonden georganiseerd om jeugdwerkers toe te
rusten.



