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Ambassadeurs van Het Koninkrijk van God

Begin februari sprak Don Ceder op een inspiratiedag voor leiders in

het christelijk onderwijs. Hij sprak over hoe je invulling geeft aan je
christen zijn. Hij gebruikte hiervoor het beeld van een ambassade.

Een ambassade is een bijzonder stukje grond. Midden in een vreemd
land is een plek waar een ander koninkrijk wordt vertegenwoordigd.
Zodra je binnenstapt, merk je: hier gelden andere waarden. Hier

klinkt een andere taal. Hier wordt iets anders zichtbaar, hier wordt

een ander koninkrijk vertegenwoordigd. De ambassadeur belichaamt
dat koninkrijk. In zijn nabijheid proef je iets van het koninkrijk dat hij
vertegenwoordigt.

Dat beeld bleef bij me hangen... Is dat hoe je als christen mag leven, is
dat hoe wij kerk mogen zijn? Dat, wanneer mensen onze gemeenschap
binnenstappen, zij iets ervaren van een ander Koninkrijk? Een plek
waar niet verdeeldheid het laatste woord heeft, maar verzoening. Waar
eenzaamheid wordt gezien. Waar niet geld, macht of status bepalen wie
je bent, maar genade.

Wij leven in een land dat soms gebukt gaat onder individualiteit,
prestatiedruk en doelloosheid. Juist daar mogen wij een ambassade
zijn. Niet groot of indrukwekkend misschien, maar wel zichtbaar anders.
Voelbaar anders. En dat begint niet alleen binnen de muren van de kerk.
Er werd ook gesproken over het metron, het afgemeten stuk akker

dat jou is toevertrouwd. Jouw werkplek. Je gezin. Je straat. De
sportvereniging. De klas. Daar heeft God jou geplaatst. Daar mag jij het
Koninkrijk vertegenwoordigen. Niet door harder je best te doen, maar
door te leven vanuit wie je bent: Zijn geliefde kind.

Op Biddag leggen we ons werk en ons leven in Zijn handen. We
erkennen dat wat ons is toevertrouwd uiteindelijk van Hem is. Dat de
talenten die wij inzetten, door Hem gegeven zijn. Dat Hij meegaat,
aanwezig is. Dat het goed is. Dat Hij God is.

En dan gaan we op weg naar Palmpasen. Jezus die Jeruzalem
binnengaat, niet als machthebber, maar als Koning van vrede. Een
Koninkrijk dat niet wordt gevestigd met dwang, maar met liefde.
Misschien is dat wel de kern van ambassadeur zijn: dat in onze nabijheid
iets zichtbaar wordt van die Koning. Niet omdat je moet veranderen.
Maar omdat je mag groeien. Mag leren. Mag wandelen,

geduldig in het ritme van de Heer. En boven alles: je mag je geliefd
weten.

Dat onze gemeente, dat jij zo’'n plek mag zijn. Een voorproefje van het
Koninkrijk; zichtbaar, voelbaar, dichtbij.

Gert Jan van der Kolk, voorzitter



Levend water vanuit de Bron

Zondag 8 maart, viering Heilig Avondmaal m.m.v. het Bronkoor

09.30 uur ds. Lieke van Houte
Lector Lammy Koers
Kinderkring Annemarie

1¢ Collecte  Diaconie

2¢ Collecte  Kerk

3¢ Collecte  Diaconale projecten

Woensdag 11 maart, Biddag voor Gewas en Arbeid

19.30 uur  ds. D.J. Lagerweij
Lector Fred Flentge
Collecte KerkinActie/Werelddiaconaat

Zondag 15 maart

09.30 uur  ds. W.L. Dekker, Kampen
Lector Atty Westerink
Kinderkring Jacquelien

1¢ Collecte  Vorming & Toerusting

2¢ Collecte  Diaconie

3¢ Collecte  Diaconale projecten

Zondag 22 maart

09.30 uur  ds. P.M.J. Hoogstrate, Ermelo
Lector Alize van Dijk

Kinderkring Myra

1¢ Collecte  KerklnActie/Werelddiaconaat
2¢ Collecte  Diaconie

3¢ Collecte  Onderhoud kerkgebouw

Zondag 29 maart, Palmpasen

09.30 uur ds. Lieke van Houte

Lector Jan Vrieswijk

Kinderkring Margreet, Laura, Imke

1¢ Collecte  Protestantse kerk/missionair
2¢ Collecte  Middengroep

3¢ Collecte  Diaconale projecten
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Leven is meeleven

Zieken en herstellenden
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Liefen Lee

De bloemen

De bloemen gingen ‘met een hartelijke groet vanuit De Bron’ naar:
e 08 februari dhr. F.A. Borstlap, Horstsingel 28

e 15 februari mw. H. Beens-Koster, Tuinfluiter 15

e 22 februari mw. E. de Kleine-Stolte, Erfgenamestraat 14/19

¢ 01 maart mw. C.G. Braker- Noorman, Erfgenamestraat 5

Seniorenviering in de Veertigdagentijd

Graag nodigen wij u uit voor een middagviering in de Veertigdagentijd
op woensdag 25 maart a.s. Aanvang half 3. Na een kopje koffie/thee
met wat lekkers houden we een viering in de kerkzaal waarin ds. Lieke
van Houte voor zal gaan. Vervolgens genieten we van een drankje en
sluiten we de middag af met een gezamenlijke broodmaaltijd. U krijgt
nog een persoonlijke uitnodiging. Wij hopen u te ontmoeten! Voor
vervoer kan worden gezorgd. Namens de werkgroep Senioren,

Heleen Wierda-van Hoeve, tel. 038 33 11 521 of 06 12 577 040
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Leven vanuit de Bron

Onze jarigen

De volgende gemeenteleden vieren in de komende periode hun
verjaardag! Van harte gefeliciteerd.

12 maart mw. G. Blom-Minnema, Burg. Visserweg 17, 8271 CM

12 maart mw. L. Verbaan-Verschuur, Dorpsweg 102, 8271 BP

13 maart dhr. M. van Dijk, Beyerinckstraat 41, 8265 XA Kampen

15 maart mw. M. van der Kamp-Hofstede, Klaver 14, 8271 DL

17 maart dhr. A.M. Salverda, Marinus Postlaan 84, 8264 DR Kampen
25 maart dhr. A. van Lohuizen, Boelestraat 34, 8266 DW Kampen
28 maart mw. J.N. Nelck-Lof, Graspieper 4, 8271 GV

“Wij zingen een loflied voor Hem die ons door de nacht zal bewaren,
want licht zal er zijn waar zijn stem het lied zingt van hemel en aarde
(Lied 986: 4)

”

Kerkelijke stand

Uitgeschreven

e mw. N.M. Merkus en dhr. S.E. Merkus, Refterstraat 36, 8271 XM
lJsselmuiden

e mw. E.D. Hakvoort, Emmastraat 11, 8263 EG Kampen

e dhr. AJ.C. van Raalte, Nesweg 14, 8267 AP Kampen

Verhuisd

e dhr. B. Hijstek, van Asingastraat 20, 9716 EP Groningen naar
Frieseweg 6, 8267 AD Kampen

e dhr. LAW. Brink, van Zwolseweg 117 naar Zwolseweg 109, 8275 AD
's Heerenbroek

e dhr. L. Boeve, van Tuinen 1 in Leeuwarden naar H. Evinkstraat 33,
8274 AX Wilsum

e mw. M. Riezebos, van Monnikenstraat 5 naar Uitenhage de
Miststraat 48, 8266 CC Kampen

Vertrokken naar de Protestantse gemeente te Zwolle

¢ A.G.M. Pelleboer, Karthuizerlaan 19. Haar nieuwe adres is:
Huibertplaat 61, 8032 DG Zwolle

Ingekomen van de NGK Nieuwe kerk in Kampen

e dhr. T.P. Goudbeek, Oosterlandenweg 11c, 8271 ES lJsselmuiden

Geen bakkie
Op 25 maart gaat het Bakkie in De Bron niet door. Op deze dag is
namelijk de viering in de veertigdagentijd voor de senioren.
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Biddag voor Gewas en Arbeid

Bidden: hoe eenvoudig of moeilijk is dat?

Ik heb het leven niet bespied

niet tegen het licht gehouden,

ik danste wat en zong een lied

en als ik m’n handen vouwde
werd wat gebroken was weer heel
en ik kon weer liedjes schrijven

ik bad dan: Heer, ik weet niet veel
maar laat ‘t maar zo blijven.

Dit is een gedicht van Toon Hermans. Zelf zou hij misschien zeggen dat
het een ‘versje’ is. Ik kom het wel eens tegen in het Liedboek (p. 1452).
En telkens valt me dan op dat deze regels in al hun eenvoud een kern
raken.

Hier spreekt iemand die niet zo ingewikkeld leeft. Hij danst en zingt een
lied. Maar hij merkt wel dit: als ik mijn handen kan vouwen, dan wordt
alles wat gebroken is weer heel. En dan kan ik weer verder.

Misschien is bidden inderdaad wel zo eenvoudig. Een kwestie van
gewoon doen. In je eentje, maar ook samen. Bijvoorbeeld op de Biddag
voor Gewas en Arbeid. Dit jaar op woensdag 11 maart (19.30 uur)

met ds. Dirk-Jan Lagerweij uit Zwolle. We worden dan samen stil om

te bidden. Om weer verder te kunnen met wat we deden, een beetje
lichter misschien.

Renée van Riessen (namens taakgroep Eredienst)



Voorbeden in De Bron

Op zondag 25 januari jl. namen we een nieuw

gebedsmandje in gebruik. Om het mandje

onder de aandacht te houden nog een korte

herinnering aan het hoe en wat: Het mandje

staat op de plank naast de Cimbel. Er liggen

papiertjes en een pen klaar.

U kunt in enkele woorden of zinnen

opschrijven voor wie of wat u wilt bidden. U

mag dit ook thuis alvast doen. Wanneer u het briefje in het mandje legt,
neemt de dienstdoende predikant uw gebed mee in de voorbeden.

Woorden van Dank

Onderstaande brief ontvingen we van Daantje van Ogtrop naar
aanleiding van het overlijden van haar broer Michael en zijn afscheid
vanuit De Bron:

Lieve leden van De Bron,

Namens Michael van Ogtrop wil ik jullie bedanken voor alle lieve
kaartjes en gebeden.

Op 19 januari 2026 is Michael rustig heengegaan. De laatste week kreeg
hij een longontsteking en de antibiotica sloegen helaas niet aan. Ik

ben dan ook bij hem gebleven, omdat hij erg angstig was. Het was ook
best wel eng omdat hij het erg benauwd had. Nu heeft hij rust en een
mooi afscheid gehad. Met paard en wagen werd hij gereden naar het
kerkhof in l/sselmuiden. Hier heeft hij een mooi plekje en kunnen we hem
gedenken. Ook namens René en mij ontzettend bedankt.

Daantje van Ogtrop

Kerkasiel Kampen
Vanuit De Bron verzorgen we elke maand een
viering van twee uur in Open Hof in Kampen.
Zo dragen we bij aan de doorgaande viering om
kerkasiel mogelijk te maken. Die twee uur kunt
u helemaal meemaken, maar u kunt ook later
komen, eerder weggaan of er gewoon heel even
zijn. Dat geldt trouwens altijd: op ieder moment
van de dag of de nacht kunt u binnenlopen.

De komende vieringen vanuit De Bron zijn:

dinsdag 31 maart 10.00-12.00 uur; donderdag 23 april 14.00-16.00 uur.

ds. Lieke van Houte



Palmpasen

Met Palmpasen, zondag 29 maart, gaan de kinderen tijdens de
kinderkring een palmpasenstok maken en versieren. Uiteraard laten
ze die daarna al zingend zien tijdens een rondje door de kerk! We zijn
benieuwd.

De betekenis van de
palmpasenstok

De palmpasenstok is een
vrolijke en kleurige versierde
stok die veel kinderen maken
in de week voor Pasen. Hij ziet
er feestelijk uit, met lintjes,
een broodhaantje, slingers
en snoepjes of fruit. Maar
wist je dat elk onderdeel van
de palmpasenstok een eigen
betekenis heeft? Het is niet
zomaar versiering: samen
vertellen ze een verhaal over
Pasen en over het delen met
elkaar.

De stok zelf is vaak een lange tak met bovenop een kruisvorm. Dit kruis
verwijst naar het kruis van Jezus, omdat Palmpasen het begin is van de
week waarin mensen terugdenken aan het laatste deel van Jezus’ leven.
Maar toch is de palmpasenstok geen sombere stok. Hij zit vol symbolen
van nieuw leven en feest, want met Pasen vieren christenen dat Jezus is
opgestaan en dat het leven sterker is dan de dood.

Bovenop de stok staat meestal een broodhaantje. Dat haantje is
gemaakt van brooddeeg en staat voor de haan die kraaide toen Petrus,
een van Jezus’ vrienden, zei dat hij Jezus niet kende. Het herinnert eraan
dat iedereen fouten maakt, maar dat je altijd opnieuw mag beginnen.

De groene takjes of buxus aan de stok verwijzen naar de palmtakken die
mensen vroeger zwaaiden toen Jezus op een ezel de stad binnenkwam.
Ze juichten en begroetten Hem als een koning. Daarom is Palmpasen
een vrolijke dag: het herinnert aan dat feestelijke welkom.

De slingers, lintjes en kleuren staan voor feest en nieuw leven. Na de
donkere winter komt de lente weer terug.
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Bloemen groeien weer en het wordt warmer. De versieringen laten zien
dat er weer vreugde komt.

Sinaasappels, rozijnen of andere stukjes fruit verwijzen naar delen en
zorgen voor elkaar. Vroeger brachten kinderen hun palmpasenstok naar
mensen die ziek of arm waren, om hen een vrolijk moment te geven

en iets lekkers te brengen. Daarom gaat het bij de palmpasenstok niet
alleen om versieren, maar ook om aandacht voor anderen.

Soms hangen er ook 12 pinda’s of noten aan de stok. Die staan voor
de 12 leerlingen van Jezus. Zo laat de stok ook iets zien over de groep
vrienden die met Jezus meeging.

Samen vormen al deze onderdelen een
vrolijke en betekenisvolle traditie. De
palmpasenstok vertelt over hoop,
nieuw leven en het delen van

vreugde met elkaar. Zo wordt
Palmpasen een feest dat je

samen viert.

ds. Lieke van Houte



Stille Week en Pasen 2026

Omdat de volgende NieuwsBron op 3 april verschijnt (middenin de
week voor Pasen) nu al vast een overzicht van vieringen en activiteiten
in De Bron in de Stille Week en op Paasmorgen:

Maandag 30 maart 17.30 uur: sobere maaltijd in de geest van
Franciscus van Assisi. Zie onder

Donderdag 2 april 19.30 uur: Witte Donderdag. In een kring vieren

we de Maaltijd van de Heer. Er klinkt cellomuziek en er is een korte
overweging naar aanleiding van het schilderij ‘De Voetwassing’ van
Sieger Koder. Voorganger: ds. Lieke van Houte

Vrijdag 3 april 19.30 uur: Goede Vrijdag. We lezen het lijdensverhaal
uit het evangelie van Marcus met beelden van Gerard Ursem en
bezinnende teksten van Margreet Spoelstra, afgewisseld met
harpmuziek. Voorganger: ds. Lieke van Houte

Zondag 5 april 9.30 uur: Pasen. We vieren het feest van de Opstanding
van de Heer. Voorganger is ds. Lieke van Houte, er klinkt vrolijke muziek
en we gaan veel mooie paasliederen zingen. Neem een losse bloem
mee: aan het begin van de dienst steken we die in het dorre hout van
het kruis — van dood naar leven — zo wordt het Pasen!

Taakgroep Eredienst

Paaskaars

leder jaar wordt op paaszondag een nieuwe paarskaars de
kerkzaal binnengedragen. Deze wordt met zorg uitgezocht
door de taakgroep Eredienst. Het is inmiddels traditie dat
de kaars wordt geschonken door een gemeentelid. Reeds
vorig jaar meldde zich een gemeentelid om dit jaar de kaars
te schenken. Waarvoor dank! Spoedig na Pasen wordt de
gebruikte kaars thuisbezorgd bij de schenker.

Sobere maaltijd in de geest van Franciscus van Assisi

Aan het begin van de Stille Week (30 maart, 17.30 u.) houden we de
sobere maaltijd. In de geest van Franciscus van Assisi staan we samen
stil bij eenvoud, verbondenheid en zorg voor de schepping.

Tijdens het eten is er tijd voor stilte en voor een open gesprek. Denk
al vast ‘es na over een moment van verwondering in de natuur dat
jou heeft geraakt. Franciscus zag in alles iets van de schoonheid van
de schepping. Vanuit die houding willen we met elkaar delen wat ons
inspireert en verbindt. De middengroep geeft invulling aan de avond in
samenwerking met onze voorganger Lieke van Houte.

Opgave kan via e-mail (gerbenfrederiek@outlook.com) of telefonisch
via 06 44635477.
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Bijbelleesrooster NBG

1 maart - 1 Samuél 12: 12-25

2 maart -1 Samuél 13: 1-15a

3 maart -1Samuél 13:15-14: 3
4 maart -1 Samuél 14: 4-15

5 maart - 1 Samuél 14: 16-23a
6 maart - Psalm 25: 1-22

7 maart - 1 Samuél 14: 23-35
8 maart - 1 Samuél 14: 36-46
9 maart - 1Samuél14: 47-15: 9
10 maart - 1 Samuél 15: 10-23
11 maart - 1 Samuél 15: 24-35
12 maart - Romeinen 7: 1-12
13 maart - Romeinen 7: 13-25
14 maart - 1 Samuél 16: 1-13

15 maart - 1 Samuél 16: 14-23
16 maart - 1 Samuél 17: 1-15

17 maart - 1 Samuél 17: 16-30
18 maart - 1 Samuél 17: 31-40
19 maart - 1 Samuél 17: 41-54
20 maart - 1 Samuél 17: 55-18: 5
21 maart - 1 Samuél 18: 6-16
22 maart - 1 Samuél 18: 17-30
23 maart - 1 Samuél 19: 1-17
24 maart - 1 Samuél 19: 18-24
25 maart - Romeinen 8: 1-11
26 maart - Romeinen 8:12-21
27 maart - Romeinen 8: 22-30
28 maart - Romeinen 8: 31-39
29 maart - Matteus 21: 1-9

30 maart - Psalm 15: 1-5

31 maart - Psalm 140: 1-14



Diaconale projecten 2026

De diaconie collecteert in 2026 voor diverse
diaconale projecten. In de maand maart is
dat voor De Herberg te Zwolle.

Eten, een douche en een dak boven het

hoofd. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend.

Maar dat geldt niet voor iedereen. Wie

door omstandigheden tijdelijk even géén

dak boven zijn hoofd heeft en nergens

anders terecht kan, is welkom in De Herberg

aan de Nijverheidstraat 1a (langs de A28

naast de afrit Zwolle-Centrum). Het opvangaanbod aldaar is drieledig:
Maatschappelijke Opvang de Basis; Maatschappelijke Opvang (MO) de
Doorstart; Beschermd Wonen De Herberg.

MO de Basis is laagdrempelig, het aanbod sober (slaapplaats, douche,
maaltijden). ledereen die geen ‘thuis’ heeft, onderdak zoekt en nergens
anders meer terecht kan, is hier welkom. ledereen begint bij de Basis.
Hier wordt gekeken of je een traject kan starten in Zwolle. Als dat het
geval is helpt de woonbegeleider je bij het aanvragen van een uitkering,
postadres en wordt er in kaart gebracht waar je hulp bij nodig hebt. Na
verloop van tijd kan iemand doorstromen naar de Doorstart.

MO de Doorstart heeft iets meer privacy. Deze opvang is bedoeld om
bewoners terug te leiden naar de voor hem/haar gewenste woonvorm.

Op de afdeling Beschermd Wonen (BW) de Herberg worden bewoners
onder begeleiding in fasen voorbereid op een vervolgplek (regulier,
begeleid of beschermd wonen en dagbesteding of een baan). Verblijf

in BW De Herberg vindt plaats op basis van een zorgindicatie en een
begeleidingscontract. Sommige bewoners hebben eerst MO de Basis

en MO de Doorstart doorlopen; anderen komen (met een indicatie)
rechtstreeks in BW De Herberg. Op deze afdeling beschikt iedereen over
een eigen zit/slaapkamer.

Bij de opvang van dak- en thuislozen wordt gekozen voor de methode
die het best bij de bewoner past. De doelen variéren van opvang tot
persoonlijk herstel, ontplooiing en ontwikkeling.

Uw steun is van harte welkom op NL11RABO 0106.681.621 t.n.v. Stichting
De Herberg te Zwolle.
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Uit de bubbel van De Bron

Excursie naar Nebi Moskee Kampen

In het beleidsplan van De Bron is opgenomen dat we wel ‘es wat vaker
uit onze eigen ‘bubbel’ mogen komen. Dus meer naar buiten gericht
zijn in plaats van navelstaren. Wat speelt er buiten De Bron en kunnen
we daarvan wellicht ook wat leren? Respect tonen. Begrip hebben voor
iets dat anders is dan bij ons. Deze keer maakte de middengroep een
excursie naar de Kamper moskee.

Allereerst maken we het (laatste) avondgebed mee. Uiteraard met de
schoenen uit. Rondleider Etroel legt uit dat er vijf gebeden per dag zijn
op vastgestelde tijden. Deze (voor de mannen verplichte gebeden) kun
je in de moskee doen, maar ook op andere plekken. Bijvoorbeeld thuis
of op je werk.

Bij deze voornamelijk Turkse moskee zijn circa 250 families aangesloten.
“Maar ben je van andere afkomst? Welkom!”, zegt Etroel. De imam, die
bij de moskee woont, wordt hen min of meer toegewezen. Dit wijzigt
om de vijf jaar. De grote gebedsruimte is voorzien van lichtblauwe
vloerbedekking en heeft een halfhoge scheidingswand. Daarvdér
bidden louter de mannen. “Samen met vrouwen leidt nou eenmaal af”,
legt Etroel uit, “en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Want het gaat
voornamelijk om de verbinding met God”. De vrouwen (en kinderen)
komen dus samen in het kleinere gedeelte achter de scheidingswand.
“Op vrijdag is het in de moskee bomvol”, zegt Etroel, “want dan is

het vrijdaggebed. Vergelijk het maar met jullie christelijke zondag.
Daarover gesproken, we hebben ook overeenkomsten met elkaar.
Want wij geloven eveneens in Jezus, in Mozes en in Abraham. Maar
niet, zoals jullie, in een drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest.
Wij als islamieten (soennieten) zeggen: er is geen godheid dan Allah

en Mohammad is de Boodschapper van Allah. Aan hem is de Koran
geopenbaard. Nebi betekent overigens ‘profeet’. De naam van onze
moskee.”

Tijdens het nagesprek (onder de koffie) benadrukt voorzitter Osman
Oztlirk dat, naast dat de moskee een geloofshuis is, het belangrijk is om
verbinding te maken. Dat het Kampen beter wil maken. Dat jongeren er
waarden en normen leren. “We willen meedoen met de maatschappij”,
zo zei hij, “en elkaar beter leren kennen. Wat dat betreft komen we ook
graag een keer naar De Bron”. Nou, dat staat! Een mooie afsluiting van
een warme ontmoeting.

Kijk voor het uitgebreide artikel op www.debronijsselmuiden.nl
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Vanuit Vorming & Toerusting

Hoe leef ik groen en gelovig?

Duurzaam leven. Hoe doe je dat vanuit je geloof of inspiratie?
Franciscus van Assisi nodigde uit tot kwetsbaar, betrokken, vredevol,
eenvoudig en vooral vreugdevol leven. Op 4 maart van 19.30-21.30
uur in Open Hof Kampen. Inleider is Corinne Groenendijk, predikant.
Contactpersoon: Janna Bakering, 06-10244986, jbakering@home.nl.

Meditatie in beweging

In de 40-dagentijd gaan we op drie vrijdagen samen dansen. Op 6 en 20
maart, 3 en 17 april van 10.00-11.30 uur in Open Hof Kampen. Inleider
is Els Lagerweij. Bijdrage: € 15,- voor vier ochtenden. Contactpersoon:
Greetje Duitman, 038-3446373, greetjeduitman@hotmail.com of
Albertien Schut, 06-31920060.

Leeskring: God en de economie, geloof en geld

Het lijkt wel alsof de economie een eigen weg gaat, en alsof de macht
van het geld regeert in deze wereld. Wat heeft die eigen wereld van de
economie eigenlijk met ons geloof te maken? Op 10, 17 en 24 maart om
20.00 uur in de Westerkerk te Kampen. Inleider is ds. Wilbert Dekker.
Contactpersoon: Mirjam Hofman, 06-50630751, mirjam.hofman@
westerkerkkampen.nl.

Ontmoetingen met Lucas Rijneveld

In 2022 stond ‘Komijnsplitsers’ van (Marieke) Lucas Rijneveld wekenlang
prominent in de Bestsellers Top 60 van de CPNB. Op 11 en 18 maart van
10.00-11.45 uur in Open Hof Kampen. Inleider is Elsje Frouws. Bijdrage
€ 5,- voor de reader. Contactpersoon: Greetje Duitman, 038-3446373,
greetjeduitman@hotmail.com.

Rembrandts eigen geloofsverhaal

Rembrandt neemt een eigen plaats in als het gaat over protestanten en
hun beelden. Zelf hoorde hij bij geen enkele kerk, maar de Bijbel was
voor hem een onuitputtelijke inspiratiebron.

Op 18 maart van 19.30-21.30 uur in Open Hof Kampen. Inleider is

ds. K. Sluiter, emeritus predikant. Contactpersoon: Janna Bakering,
06-10244986, jbakering@home.nl.

Film: The biggest little farm

Deze film volgt twee dromers en hun geliefde hond, wanneer ze de
keuze maken om hun appartement in Los Angeles te verlaten. Op
25 maart om 20.00 uur in De Bron. Bijdrage € 5,-. Contactpersoon:
Gerhanne van Dijk, 038-3377247, gerhannevandijk@hotmail.com.
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Activiteiten Groene kerken in Kampen

4 maart, 19.30 u.

Lezing: Hoe leef ik groen en gelovig door Corinne Groenendijk
Locatie: Open Hof

14 maart, 09.30 u.

Zwerfvuil-opruimactie

Startpunt: De Bron

23 t/m 28 maart

Week van de Circulaire Economie

23 maart

Lezing door Paul Schenderling

Locatie: Stadskazerne Bibliotheek Kampen

Meer informatie: https://openhofkampen.nl/2026/02/19/week-van-de-
circulaire-economie-lezing-paul-schenderling/

25 maart 20.00 u.

Film: The Biggest Little Farm

Locatie: De Bron

© NieuwsBron 2026 - Niets uit deze uitgave mag worden
vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,
fotokopie, microfilm of anderszins, zonder voorgaande schriftelijke
toestemming van uitgever. Het bovenstaande is ook van toepassing
op gehele of gedeeltelijke bewerking van de tekst. De NieuwsBron
verschijnt onder auspicién van de kerkenraad van de Gereformeerde
Kerk van lJsselmuiden-Grafhorst.

Het volgende (Paas)nummer (nr. 155) verschijnt op woensdag 1 april
2026. Kopij voor dit nummer uiterlijk zaterdag 28 maart 2026 (véoér
12.00 uur) inleveren bij Henk Bosch, Koolmees 5, IJsselmuiden,
e-mail: henk.bosch@hetnet.nl
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Vanuit De Groene Bron

www.debronijsselmuiden.nl



